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TRANSGENERATIONEEL TRAUMA

We laten graag Binnenlandsgeadopteerd.be aan het woord in het VAG-magazine. Zij delen met ons hun
ervaringen. We mogen een kijkje nemen in het leven van binnenlands geadopteerden en welke impact adoptie
op hen heeft en op hun omgeving. Binnenlandsgeadopteerd.be is een vrijwilligersorganisatie voor en door
geadopteerden en wil opkomen voor de belangen van volwassen Belgisch Binnenlands geadopteerden en
Sous-X geadopteerden (dit zijn kinderen van moeders die in Frankrijk anoniem zijn
bevallen en nadien terug naar Belgié gebracht zijn). Neem ook een kijkje op de website en
Facebookpagina van Binnenlandsgeadopteerd.be

Inter- of transgenerationeel trauma is
het fenomeen waarbij pijn en verlies
van generatie op generatie worden
doorgegeven. Eenvoudigweg wordt dit
"traumaoverdracht’ genoemd. Allerlei
fysieke- en mentale klachten en/of
conditioneringen, bepaalde overtui-
gingen en/of patronen, worden via
de bloed- én de opvoedingslijn over-
gedragen. Ook onverwerkte ernstige
traumatische gebeurtenissen  zoals
fysiek geweld, seksueel en ander
misbruik, affectieve verwaarlozing, etc.
... belasten vaak verschillende genera-
ties en laten diepe pijnlijke sporen na.
Die diepe pijn van psychisch en fysisch
geweld laat (on)zichthare stigma's na
in de ogen, in het hart, in manieren van
voelen en denken, in wereldbeeld en in
omgang met anderen. Het is onmoge-
lijk deze sporen voor (kleine) kinderen
te verstoppen. Als onvolwassen
ouder(s) lijden, lijden hun kinderen met
hen mee!

Al voor de geboorte, in de baarmoeder
en in de vroege baby- en kindertijd
wordt de zielenpijn van de ouders,
grootouders en meerdere generaties
terug waargenomen. Een kind voelt,
ziet en weet wat ouders uitstralen, hoe
ze kijken en hoe ze hun kind en elkaar
omhelzen. Een kind weet al snel welke
thema’s taboe zijn, moeilijk liggen
of felle emoties oproepen hinnen de
context van de familiestructuur. De
manier waarop ouders (opvoeders)
denken, hoe ze zich voelen en vooral
hoe ze zich gedragen, is uitermate
bepalend voor het kind dat veel van
hen overneemt. Soms zet het kind -

onbewust voelend dat er iets niet klopt
- zich tegen zijn/haar ouders af en
wordt het ‘stout’ genoemd en terecht
gewezen of zelfs gestraft. Hoe het
ook zij, tijdens de kinder- en jeugdtijd
bepalen de ouders het referentiekader,
maken kinderen deel uit van de wereld
van de ouders en de ouders maken
op hun beurt deel uit van de 'nog te

INTER- OF
TRANSGENERATIONEEL
TRAUMA IS EEN
FENOMEEN WAARBIJ
PIUN EN VERLIES
VAN GENERATIE OP
GENERATIE WORDEN
DOORGEGEVEN

ontdekken” wereld van het kind. Dit
vraagt om een prachtige harmonie van
gepast geven en nemen én onvoor-
waardelijke liefde. Alles is een daad uit
of een schreeuw om liefde.

Angstklachten kunnen hijvoorbeeld
van generatie op generatie worden
doorgegeven maar openbaren zich
meestal steeds in andere vormen. Het
hele leven lang kan men zich daardoor
anders voelen, alleen en/of eenzaam
zijn, een leegte voelen die niet kan
worden opgevuld. Misschien is er een
hele jeugdtijd lang alertheid geweest
op gevaar waardoor er vervolgens
geen ruimte was om op een veilige en
ongedwongen manier een eigen iden-
titeit te ontwikkelen.

Als men daar zich niet van bewust is,
wordt hetzelfde patroon herhaald bij
de kinderen. In plaats van te denken
'het is een familiekwaal’ of ‘mijn vader
en/of grootmoeder hadden dit ook’
moet men zeggen: 'Het stopt hier en
nu bij mij! Voor alle geliefden die na
mij komen!'

We repeat what we don't
repair!

Het herstellen van deze weeffouten
vraagt in de eerste plaats bewustzijn
dat er trauma is, dat er familiekwes-
ties zijn, ... om van daaruit een vijftal
hordes te passeren: bagatelliseren,
au sérieux nemen, geheim, schuld
en schaamte. Als baby wordt het als
vanzelf 'goed genoeg’ geboren. Geen
enkele baby heeft last van schaamte
en/of schuldgevoelens of vindt zichzelf
maar minnetjes. Het is in de interactie
met de voorouders dat de eigenwaarde,
het 'natuurlijke’ zelfwaardegevoel een
spiegel vindt. Wordt er onvoorwaarde-
lijk van het kind gehouden?

Schaamte en schuld ontstaan door
trauma, door belemmerende over-
tuigingen en vastzittende patronen
en geheimen. Ongewenste kinderen,
kinderen die verwaarloosd en verne-
derd worden, kinderen die hun kern-
gezin niet kunnen differentiéren,
kinderen die hun plaats binnen het
systeem niet kennen - door bv. een
doodgezwegen/doodgeboren kind, ... -
voelen zich niet alleen afgewezen door
de ouders. Ze wijzen uiteindelijk ook
zichzelf af. Getraumatiseerde kinderen



verliezen hun zelfwaarde. Schaamte
wordt vervolgens van in de vroege
kindertijd een overlevingsmechanisme.
En door de schuld hij zichzelf te leggen,
worden de (voor)ouders vrijgepleit
en lijkt de gezins- of familiesituatie
veiliger.

Double trouble (dit is de zogenaamde
dubbele lijn) voor geadopteerden,
donorkinderen, vondelingen, ... kortom
kinderen die zowel biologische ouders
als adoptieouders of andere opvoe-
ders hebben en/of afkomstig zijn van
een anonieme bron (een verzwegen
afkomst bv. een draagmoeder of
donor).

30 tot 50% wordt doorgegeven via
de genen en 50 tot 70% wordt door-
gegeven via de opvoeding (doorge-
geven maar ook opgeslagen in het
cellulaire geheugen). Een kleine 3%
wordt meegegeven met een (vaak
onbekende) draagmoeder. Vanuit een
transgenerationele structuur die in de
loop van de tijd een soort van basis
werd (al dan niet gezond), ontstaan
ook eigen typische manieren van zijn,
van omgang, van doen en denken, dus
ook van doorgeven en opvoeden. Elke
structuur heeft zijn visie van waaruit
vertrokken wordt. En het kind vertrekt
mee ...

Een geadopteerd kind kan de twee
verschillende structuren - de biolo-
gische transgenerationele lijn en de
transgenerationele adoptielijn - zowel
psychisch als fysiek voelen. Met een
verdeeld en afgesplitst gevoel tot
gevolg. "Waar hoor ik bij?", maakt dit
gegeven nog iets complexer. Door-
heen geest en lichaam baant zich het
ene systeem een weg en tegelijkertijd
is er een ander systeem dat eveneens
schreeuwt om geintegreerd te geraken.
Dit creéert enorme verwarring versus
chaos, en vol versus leeg tegelijkertijd.
Twee vechtende - vaak tegenstrij-
dige - systemen in één mens. Het is
daarom heel belangrijk dat adoptieou-

ders loyaal blijven aan de hiologische
afkomst. Bij interlandelijke adopties
is dit van cruciaal belang. Puur fysisch
gezien kan iemand uit Korea bv. moei-
lijk westers voedsel verdragen (de
fysische basisstructuur is daar niet
toe ontwikkeld) en wordt het 'kind
met andere roots (wortels)” er toch
onbewust toe gedwongen. Alsook bij
binnenlandse adopties, als het bv. gaat
om de taboes rond 'wat niet gezien
wordt, moet ook niet geweten zijn'!
In elke cel van het lichaam wordt er
echter wel gevoeld dat het systeem
waarin de geadopteerde erbij werd
genomen - adopteren komt van het
Latijnse adoptare en betekent letter-
lijk ‘erbij nemen’- niet kloppend is. Een
strijd tot de waarheid aan het licht
komt.

Het aller-allerbelangrijkste is aan de
slag gaan met eigen trauma, durven
rouwen, durven familiegeheimen
onthullen. Durven hulp vragen (aan bv.
een therapeut). Je informeren, kennis
opdoen en wijsheden integreren. Laat
ons beter leren weten. Onszelf au
sérieux nemen en niet bagatelliseren!

Voor onze kinderen, kleinkinderen en
de vele generaties na ons!

Lieve'ke Van Beeck
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